
Reisverslag Djoser Rondreis door Suriname 

Dag 1, 8 November 2022 

Bij het inchequen op de vlucht werd Bas helaas geweigerd. Hij kon niet aantonen dat hij was 

gevaccineerd tegen Corona. Dus moesten we snel een spoedtestje afleggen. Gelukkig was dat 

negatief en konden we toch nog binnen de tijd inchequen. 

Na een voorspoedige vlucht met lijn toestel KL713,  een Boeing 777-300 toestel vanaf 

Schiphol landden we, na een vlucht van 7.553 Km.  om 13.25 uur plaatselijke tijd op het 

vliegveld nabij Paramaribo.  Het was wel een hele lange zit hoor, 9 uur op je stoel blijven 

zitten,  maar we werden uitstekend verzorgd en bediend door aardige stewardessen. 

Bij aankomst troffen we al snel onze buschauffeur aan.,Na een korte kennismaking met de 

overige 14 vakantiegangers/sters reed het busje ons richting ons  Hotel Queens, aan de Kleine 

Waterstraat 14 in Paramaribo..  

Foto’s en Filmpjes Dag 1: 

https://myalbum.com/album/R6jCxobAQwdD/ 

Dag 2, 9 November 2022 

Na de kennismaking met onze fantastische reisgids Kenneth, liet hij ons alle mooie 

bezienswaardigheden  zien tijdens een wandeling door het centrum van Paramaribo. Heel veel 

standbeelden en herdenkings beelden. Maar ook Fort Zeelandia en de centrale markt. 

Foto’s en Filmpjes Dag 2 

https://myalbum.com/album/wrxG65dBJJGzSR/ 

Dag 3, 10 November 2022 

Op dag 3 vertrokken we via de aangelegde Highway tot het einde van decwereld, Boven Suriname! 

De lokatie werd Quay Quay Island dat ene Tsjaki zich 30 jaar geleden had toe geëigend! Het was een 

spectaculaire boottocht in de koraalboot! De weg hield daar op, dus alleen per koraalboot over de 

stevig stromende Suriname Rivier! Na aankomst natuurlijk even in de Suriname rivier poedelen! Van 

enige luxe is hier geen sprake! Het huisje lijkt op een kippenhok met gaas voor de raampjes en een 

klamboe boven je bed! Het toilet is ook niet erg luxe! Het eindproduct dat je daar “achterlaat” moet 

je soms met de hand een zetje geven, bij gebrek aan spoelwater ! 

Foto’s en Filmpjes  Dag 3 

https://myalbum.com/album/5rUtdntrqQQy7t/ 

Dag 4, 11 November 2022 

Op dag 4 van de Rondreis stond de beklimming van de Fredberg op het programma. De Fredberg is 

een granietklomp midden in het oerwoud. De berg is 380 meter hoog en als je eenmaal de top 



bereikt hebt is het uitzicht fantastisch. En dat was een hele beproeving. Eerst 2 uur in een vierwiel 

aangedreven busje naar de Lodge van Fred, die die berg ooit eens had ontdekt. Daarna een super 

zware 2 uur durende beklimming van die Fredberg, dwars door het oerwoud. Gelukkig wist onze gids 

dat pad uit zijn hoofd, anders was dit nooit gelukt. Zoals de reisbeschrijving van Djoser had beloofd..., 

het uitzicht boven op die hoge rots over het oerwoud was wel erg mooi. 

Foto’s en Filmpjes  Dag 4 

https://myalbum.com/album/g92uyhupu2Uj/ 

Dag 5, 12 November 2022 

 Op dag 5 ging de reis per koraalboot natuurlijk naar de jaren geleden voor de slavernij gevluchte 

slaven, de Marrons genaamd. Zij ontvluchtten ooit met gevaar voor eigen leven de wrede slavernij op 

de plantages. Weglopen van de plantages was een harde strijd met het onbekende dichte 

regenwoud. De straffen die op het weglopen stonden waren zwaar en wreed. De weggelopen slaven 

verborgen zich dan ook diep in het binnenland, achter de krachtige stroomversnellingen. Hier 

stichtten zij dorpen waar zij hun oorspronkelijke Afrikaanse cultuur grotendeels behielden.Zij zijn erg 

gelovig en geloven nog in geesten en goden. Foto's van hen maken is taboe. Zij hebben 

nederzettingen in het oerwoud, met inwoners aantal tussen de 300 en 5000 bewoners. Zij leven 

super primitief. Maar was erg indrukwekkend om eens een keertje te zien en te aanschouwen. Wij 

bezochten de dorpjes Bekijo en Duwatra. In Bekijeo was net iemand gestorven. Alle mannen waren 

daarom druk bezig om planken voor de doodskist te zagen om zo een kist in elkaar te zetten. Tegen 

betaling van 50 Sur.Dollars mocht ik hiervan nog een foto maken. 

Foto’s en Filmpjes Dag 5 

https://myalbum.com/album/gCGDa74UEp7E/ 

Dag 6, 13 November 2022 

Op dag 6 verhuisden we van het Quai Quai eiland via de Suriname rivier per koraalboot naar het 

Vakantie Paradijs van meneer Mandje,”” Meni-Mi””  genaamd. Dat was al een stukje luxer met eigen 

douche en eigen toilet op de kamer. Het is daar qua natuur werkelijk prachtig mooi. Bas mocht daar 

o ok nog effies op Pyranja's vissen, helaas zonder succes. 

Foto’s en Filmpjes Dag 6 

https://myalbum.com/album/KUykiqa3UjTY/ 

Dag 7, 14 November 2022 

 
Met de koraalboot over de Suriname rivier brachten we oa een Bezoek aan het Samaaka 

Museum, met daarna een spannende en erg interessante wandeling door het Tropisch 

Regenwoud, waarbij we bijna nog op een giftige Labaria Dick lock slang trapten! Ook 

ontdekten weer zo’n griezelige vogelspin op een boomstam. Bij nacht maakten we nog een 

enerverende boot trip over de Suriname Rivier, op zoek naar kaaimannen! Die we overigens 

niet tegen kwamen. 

 



Foto’s en Filmpjes Dag 7 

 

https://myalbum.com/album/XRtnb4RDKv7sLJ/ 

 

Dag 8, 15 November 2022 

Vandaag helaas al weer afscheid nemen van van het onderkomen van meneer Mandje, “” Menmi  

Vakantie Paradijs Mandje”” genaamd en met de koraalbootvaarden we  een uurtje  over de Suriname 

rivier naar Atjoni, de koraalboten standplaats, waar er weer een weg is waar je gebruik van kan 

maken! Op weg naar ons volgende verblijf, “”Ston Island”” genaamd , gelegen aan het welbekende 

Brokopondo stuwmeer! 

Foto’sen Filmpjes  Dag 8 

https://myalbum.com/album/VZMSZRHVcHet/ 

 

Dag 9, 16 November 2022 

Deze dag van de rondreis begon al om 06.00 uur met een stevige ochtend wandeling rondom het 

Brocopondomeer. Reden was de mooie zonsopgang te zien. In de ochtend ging de dag verder 

richting Bronsberg.De ongeasfalteerde bosweg in het Bronsberg Natuurpark slingert zich langs de 

berg omhoog en kan na een regenbui makkelijk in een glibberige massa veranderen. Soms is het even 

duwen geblazen! Toen de bus niet meer verder kon rijden stapten we uit en begon de stevige 

wandeling van2 uur heen en 2 uur terug wandelen. 

 In de namiddag gingen we met een boottocht het Brocopondomeer verkennen. Wat mij direct 

opviel, is dat er slechts wat magere boomstammetjes uit het wateromhoog steken.Op een van de 

overgebleven eilandjes verblijven vele apen en luiaards. 17 dorpen liepen destijds onder water door 

de aanleg van dat stuwmeer. We konden heel wat apen en luiaards fotograferen. 

Foto’s en Filmpjes Dag 9 

https://myalbum.com/album/kDr6vwMTi6L3/ 

Dag 10, 17 November 2022 

Eerst eventjes onze Surinaamse Dollaars op bed leggen. Goh, wat zijn wij toch rijk…! Het grootste 

bankbiljet is 100 Sur.Dollars, met een waarde vanca € 3,25. 

We zitten nu al weer op de helft van de Rondreis. Vandaag brachten we een indrukwekkend bezoek 

aan de Jodensavanne. Tijdens het bezoek aan de Jodensavanne troffen we , verscholen in het 

oerwoud, de overblijfselen aan van de synagoge Beracha Ve Salom en een joodse begraafplaats met 

mooi bewaard gebleven zerken. De eenvoudige houten grafpalen aan de andere kant behoren toe 

aan de overleden nakomelingen van de slaven. Als je goed keek, zag je deze begraafplaats verder in 

het oerwoud doorlopen. Een slokje water uit de medicinale bron konden we zeker niet over te slaan. 

Na de Jodensavanne reden we verder via Redi Doti door naar Overbridge, wat onze volgende locatie 

zou worden.. Onderweg kwamen we nog een zgn. “”heilige Boom”” tegen. Bij het aanleggen van een 



weg mocht die boom natuurlijk niet omgezaagd worden en werd de weg er in een boog omheen 

aangelegd. Ook kwamen we nog een mooie luiaard tegen in een boom en wat prachtig gekleurde 

hagedissen. 

Foto’s en Filmpjes Dag 10 

https://myalbum.com/album/TLNgbZjcaHe9/ 

Dag 11, 18 November 2022 

Op de 11e dag hadden we voor het eerst een “”vrije dag”” gekregen van de gids en Djoser. Want we 

hebben al 10 vermoeiende maar super interessante dagen achter de rug. We verpoosden aan het 

kunstmatig aangelegde zwembad  van ons onderkomen, “Ston Island”” genaamd, aan het 

Brocopondo meer en we konden zelfs een spelletje volleybal spelen met de groeps genoten. 

Even was een moment van grote schrik! Er viel een tak met allemaal rijpe kokosnoten van een 

palmboom naar beneden. Je zal ze maar op je hoofd krijgen…brrr! 

Foto’s en Filmpjes Dag 11 

https://myalbum.com/album/iXhWco6J7sgymn/ 

Dag 12, 19 November 2022 

Vandaag reden we weg vanaf Stone Island via Domburg naar ons eerste aankomst adres, het Queens 

Hotel, gelegen in het Centrum van Paramaribo voor een overnachting. We reden oa ook nog langs 

het vroegere huis van Desi Bouterse, toen hij nog leger commandant was en een aftands voetbalveld 

van FC Domburg. 

We hadden mazzel, want ‘s avonds werd er een groots  Heineken Event georganiseerd op het 

Vrijheidsplein, ter ere van het invoeren van statiegeld op de Heineken flesjes per 1-1-2023. 

Ook wandelden we langs een gezellige markt, gelegen naast de prachtige Palmen Tuin. 

Foto’s en Filmpjes Dag 12 

https://myalbum.com/album/nrwjjb4AzdoSrM/ 

Dag 13 Zondag 20 November 2022 

Om 08. 00uur reden in 4 uur over een lange tweebaans weg vanaf Paramaribo richting ons nieuwe 

onderkomen. We verlieten Paramaribo via een landelijke weg door een gebied vol kleine 

landbouwers. Via een groen weggetje tussen de Hindoestaanse en Javaanse landbouwers 

komen we uiteindelijk aan in Groningen. Dit plaatsje staat vol beelden en monumentjes die 

verwijzen naar de immigratie van 400 Groningse en Gelderse boeren in 1845. Door tropische 

ziekten en tegenwerking van lokale plantage-eigenaren nam hun aantal al snel af. Slechts een 

handjevol bleef over dat integreerde met de lokale bevolking. 

We stopten oa bij  een vissers dorpje, Boskamp genaamd. De bewoners leven hier van de gevangen 

en later gerookte visjes. 

https://myalbum.com/album/iXhWco6J7sgymn/


Uiteindelijk kwamen we aan  in de namiddag aan in Nieuw Nickerie, de tweede stad van 

Suriname, waar we de nacht doorbrengen. 

Na het inchequen in het Park Hotel in Nickery maakten we een rond tour door dat aparte stadje 

Nickery. Kenmerkend zijn de rechte straten, het dorp is verdeeld in woningen voor Plantage 

arbeiders, voor leidinggevenden van de plantages en een afdeling voor de piloten, die gif moesten 

strooien op de rijst plantages.  

De nakomelingen van de Nederlandse kolonisten worden tegenwoordig boeroe’s genoemd. 

Hier houden we een lunchstop. Op weg naar Nickerie staan we even stil in het verlaten plaatje 

Coppenamepunt. Voordat president Wijdenbosch hier de Coppenamebrug over de 

gelijknamige rivier liet bouwen was dit een levendige plaats. Nu staan daar alleen nog enkele 

eetstalletjes en proberen de vissers van de Coppename-monding er hun dagelijkse vangst te 

slijten. Via het verlaten plaatsje rijden we door het kokosdistrict Coronie. Daarna bereiken we 

de ruïne van de grote staats rijstpellerij in Wageningen. 

Omstreeks 19.00 uur gingen we kijken naar de bijzondere zonsondergang. 

Foto’s en Filmpjes Dag 13 

https://myalbum.com/album/zbwu6f9rWhuB/ 

Dag 14  21 November 2022 

 

Vandaag bezochten we het prachtige natuur reservaat Bikipan. Het werd een lange boottocht langs 

vaarten en over een uitgestrekt meer. We spotten zeer veel mooie vogels en als apotheose een grote 

kolonie flamingo’s. Ik denk een stuk of 500. De prachtige vogel Rode Ribis zagen we in de verte. 

Na deze wonderbaarlijke boottocht, waarbij we zelfs de boot via een soort rol-konstruktie 2 meter 

omhoog moesten duwen omdat sluizen er  ontbraken, kon de vaartocht verder gaan. 

Na de boottocht reden we weer via die lange tweebaans weg richting Paramaribo, voor slechts een 

nachtje.Want de rondreis ging daarna door naar Galibi. 

Maar onderweg was nog een bezoekje aan  de ruïne van de grote staats rijstpellerij in het stadje  

Wageningen. Deze rijst pellerij staat inmiddels volledig onbeheerd en leeg. Wat een kapitaal 

vernietiging. 

 

Foto’s en Filmpjes Dag 14 

https://myalbum.com/album/mb54ScdWSpRs/ 

 

Dag 15 Maandag 22 November 2022 

 

Deze dag werd een lange rit naar het veraf gelegen maar prachtige inheemse dorpje Galibie. 

Dat is per auto onbereikbaar, dus ging het laatste stukje per koraalboot. Een prachtige tocht 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Nickerie


van 1,5 uur. Onderweg stopten we nog eventjes in het dorpje Moengo bij het huis van Ronnie 

Brunswijk, Romeo Bravo genaamd, met een hoog hek er omheen en heel veel kikkers aan de 

overzijde... Ziet er mooi uit hoor. Maar ook stopten we in Moiwana, daar staat een monument, 

dat is opgericht ter nagedachtenis van de moord op 37 dorps inwoners door het leger van Desi 

Bouterse in 1986.. 

Uiteindelijk belandden we waan in Albina, alwaar de koraalboot reeds klaar lag. Na aankomst 

en installeren in het eenvoudige onderkomen, een groen houten huisje, waarvan de houten 

trap naar de 1
e
 etage volledig was verrot, maakten we om 17.30 uur nog een mooie en 

indrukwekkende wandeling door de  inheemse nederzetting 

Foto’s en Filmpjes Dag 15 

https://myalbum.com/album/CNhLvfxSyX8e8A/ 

Dag 16 Woensdag 23 November 2022 

In de stromende regen en in ponso gehuld, vaarden we vanaf de nederzetting Galibi per 

koraalboot naar een onbewoond eilandje. Aldaar aangekomen werd ik misselijk van alle vuil, 

zoals plastic flessen etc., dat daar aanspoelde. Het schijnt een paar keer per jaar opgeruimd te 

worden, maar dat lijkt mij onbegonnen werk.. Langs het vlakke strand kwamen we warempel 

nog een juist overleden 1 meter lange pijlstaartrog tegen. Zijn giftig staart was al afgesneden , 

want de inheemsen gebruiken dat dodelijke gif op hun pijl voor de jacht. Overal lagen 

karkassen van overleden vissen, die te laat waren om bij eb weg te komen. 

Bij terugkomst kregen we van een gids, die daar was opgegroeid, een rondleiding door de 

nederzetting van het indianen dorp Langamankondre,  waar hij uitleg gaf over het dagelijks 

leven. De 800 mensen leven hier van zelf gevangen vis en roken ze dan ook zelf. Ook werd er 

uitleg gegeven over de verschillende bomen die je hier aantreft. Ik wist nooit dat ceshew 

noten aan de boom groeien. 

.s Avonds werden we vereerd door een rituele dansavond en show, welke werd gegeven door 

4 prachtig geklede Indianen dames en 3 mannen met trommels. Uiteindelijk mochten we 

allemaal mee dansen. 

Foto’s en Filmpjes Dag 16 

https://myalbum.com/album/6t8d2F4qH8PP/ 

 

Dag 17 Donderdag 24 November 2022 

Vandaag afscheid van de nederzetting Galibi. Een nederzetting waar geen weg naar heen 

loopt. Alles gaat per koraalboot. Het “”Opperhoofd””, de Kapitein genaamd, had van Ronny 

Brunswijk wel 2 Quads gekregen voor het plaatselijke vervoer. Er wonen hier zo’n 800 

bewoners. 

Maar allereerst nog een ochtend wandeling door het Indianen dorpje Langamankonde om nog 

wat de ruige natuur te kunnen genieten. Na het ontbijt met z,n allen in de koraalboot, incl. 



bagage. Maar voordat we terugkeren naar Paramaribo staken we de Marowijne rivier over 

naar het buurland  Frans Gyuana en bezochten  we daar in Saint-Laurent-du-Maroni het 

‘Bagno’ of “”Camp de la Transportation””. Deze beruchte gevangenis is bekend geworden 

door de verfilming van het boek Papillon. In totaal herbergden de Fransen er in vroeger jaren 

zo,n 70.000 gevangenen, waarvan de meesten dit niet overleefden. Er stonden nog 2 

guilotienes. De afgehakte hoofden werden er op sterk water gezet voor medisch onderzoek. 

Na dit vreselijk “”bezoekje””  vaarden we vervolgens terug naar Albina waar de bus ons 

opwachtte voor de terugreis naar Paramaribo. Ook nog een lange rit. Want van de lange en 

hoge brug, genoemd naar de vroegere President Wijdenbosch, wordt erg veel gebruik 

gemaakt.  

Foto’s en Filmpjes Dag 17 

https://myalbum.com/album/o3CywpYznJH8/ 

Dag 18,  25 November 2022 

Vandaag om 08.00 uur wandelden we met Kennith, onze vaste gids, naar de fietsenmaker, 

alwaar wij 15 fietsen konden huren voor een fietstocht naar het Natuurpark Peperpot 

(www.plantagepeperpot.nl en de nog bewaard gebleven koffie en suikerriet plantage Peperpot 

genaamd. Met de fiets op de veerboot konden we de  Commewijne rivier oversteken en op 

een bijzondere manier ontdekken. We fietsten vervolgens langs de oude plantages in het 

district Commewijne, met tevens een bezoek aan het openlucht museum. We bezochten  ook 

de oude suikerfabriek die sinds 1974 niet meer wordt gebruikt, de natuur heeft hier inmiddels 

vrij spel en bekruipt het pand van alle kanten wat het een bijzonder aanblik geeft. Bij deze 

ontspannen tocht moesten we wel  per bootje de Suriname-rivier oversteken en fietsten we 

over het rustige platteland. De aangrenzende officierswoningen en het door twee kanonnen 

geflankeerde standbeeld van koningin Wilhelmina zijn tevens de aandacht waard 

Tijdens de oversteek van de rivier zagen we in de verte de Venetiaanbrug over de 

Surinamerivier en het wrak van het Duitse vrachtschip Goslar. Dit ligt er al vanaf het begin 

van de 2
e
 WO, maar niemand wil geld betalen voor het opruimen van dat wrak. 

We brachten vervolgens  ook nog een bezoek aan het Fort Nieuw Amsterdam met een 

museum over de geschiedenis van Suriname. Dat was erg interessant. Op de terugweg fietsten 

we oa nog langs de huidige woning van de Hr. Bouterse, maar die lag behoorlijk verscholen 

achter de struiken. Om16.00 uur konden we de fietsen weer inleveren en namen we een 

heerlijke  liter Parbo bier met z’n tweetjes. 

Foto’s en Filmpjes Dag 18 

 

https://myalbum.com/album/4kdzKTuqK4HK/ 

Dag 19, 26 November 2022 

’s Morgens om 11.00 uur werden we netjes op tijd opgehaald voor de terugreis. Eerst naar het 

vliegveld, zo’n uurtje rijden. Dan wacht5en op de KLM Boeiing737-300  die ons keurig naar Schiphol 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Papillon_(boek)
http://www.plantagepeperpot.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Commewijne_(district)


bracht. Omstreeks 01.30 uur landden we, maar omdat het in Nederland 4 uurtjes later is, was het 

plotseling 05.30 uur. Daarna met de NS trein huiswaarts. 

Het was een ontzettend boeiende, enerverende, spannende, leerzame,  vermoeiende maar 

o zo mooie rondreis door Suriname. Met dank aan Djoser, die dit allemaal mogelijk heeft 

gemaakt.  

Gerard  

 

 


